
Inleiding 

Ik waag het erop een gedicht toe te voegen aan de reeks over ons inspirerende, witte, kerkje. 

Dank aan de organist Willem en Leo van de Achterweg, mijn dorpsgenoten. 

En wie weet, komt er respons van onze leraar Ary van der Vliet waarmee ik tijdens maatregelentijd 

een gedichtenwisseling ben begonnen. 

 

het witte kerkje spreekt     september 2022 

wat is tijd? 

wat zegt de natuurkunde, 

is er een definitie, 

ik weet ’t eigenlijk niet. 

of is tijd filosofie? 

 

wees op tijd, exact 

lijkt meer op wiskunde 

ben ik nu gezakt, 

omdat ik me de tijd gunde? 

 

kom hier tot rust 

zegt het witte kerkje, 

haast je niet, beperk je 

ik sta hier 

ruim vier eeuwen lang 

geduldig, wit en stil 

een baken in de tijd 

hier ben je niet meer bang 

 

 

                                   


